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C o l o f o n  
 
Het Contactblad is een uitgave van de Historische Vereniging Barendrecht en verschijnt vier maal per jaar. 
Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan met bronvermelding. 
 
Redactie: W. van Helden en J.E.J. Blinde jr. 
e-mail: contactblad@kpnmail.nl 
 
Sluitingsdatum inlevering kopij voor het volgende nummer: 30 november 2010 
 
ISSN 0169-5460 
 
 

L e d e n a d m i n i s t r a t i e  
 
Voor aanmelding voor en opzegging van het lidmaatschap alsmede voor het doorgeven van een adres-
wijziging gelieve u contact op te nemen met de ledenadministratie: 
Mw. N. Verschoor 
e-mail: info@historischbarendrecht.nl 
De contributie bedraagt € 17,50 per jaar. Een extra bijdrage is altijd welkom. 
 
 

O p  d e  v o o r p l a a t  
 
Open Monumentendag 2010, Station Barendrecht I, foto Ewout Blinde, 2010. 
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V a n  d e  r e d a c t i e  
 
Kort voor het ter perse gaan van dit Contactblad bereikte ons het bericht dat op 27 september 2010, twee 
dagen voordat hij de 80-jarige leeftijd zou bereiken, Adriaan Zeger van Helden is overleden. De heer Van 
Helden is van 1998 tot 2009 algemeen bestuurslid van de Historische Vereniging Barendrecht geweest. 
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
 

 
In dit 123e Contactblad treft u een oproep aan van onze voorzitter om actief leden te werven, met name 
onder onze jeugd. In dat kader heeft het bestuur besloten tot het invoeren van een jeugdlidmaatschap, dat 
jongeren de mogelijkheid biedt om tegen een gereduceerd tarief lid van onze vereniging te worden. 
Om het gesprek met jongeren aan te gaan biedt deze uitgave van het Contactblad een aantal aardige 
aanknopingspunten, waaronder een speciaal op de jeugd gerichte bijdrage van wijlen Jan Blinde onder de 
titel ‘Opa, vertel eens van vroeger ...’. 
 
Verder treft u bijdragen aan van ’s lands meest gedecoreerde kaashandelaar Dick Schumacher en van de in 
Barendrecht woonachtige culinair columniste van het AD, Carin Leenders de Vries. 
 
 
 

B a r e n d r e c h t  I n  T h e m a ’ s  
 
Enige jaren geleden heeft de gemeente Barendrecht het ambitieuze plan opgevat om onder de titel 
‘Barendrecht in Thema’s’ (BIT) een afzonderlijk deel van haar website in te richten met informatie over de 
historie van de gemeente, verdeeld in een aantal thema’s, zoals bestuur, verbindingen enzovoort. Helaas is 
besloten geen budget meer voor dit project ter beschikking te stellen, waardoor de stekker eruit getrokken 
dreigde te worden. De HVB is echter bereid gevonden om, in samenwerking met Dreef IT van Pieter 
Dreef, BIT op haar eigen website voort te zetten. Dankzij een eenmalige projectsubsidie van de gemeente 
en een bijdrage uit het DeltaPORT Donatiefonds is de toekomst van BIT gewaarborgd. 
 
 

Bijdrage DeltaPORT Donatiefonds 
 
Het DeltaPORT Donatiefonds is opgericht in 2007 door de ‘bedrijvige 
buren’ van de inwoners van Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, 
Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hellevoetsluis, Hoek van Holland, 
Hoogvliet, Maassluis, Pernis, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen 
en Westvoorne. Het DeltaPORT Donatiefonds is een stichting van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en 
Deltalinqs, de ondernemersorganisatie voor haven en industrie in Mainport Rotterdam. Het DeltaPORT 
Donatiefonds steunt financieel projecten op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie. De 
betrokken haven- en industriële bedrijven uit de regio willen daarmee nieuwe initiatieven van instellingen 
zonder winstoogmerk stimuleren. 
De Adviescommissie heeft uit het budget voor lokale projecten een bedrag toegekend voor € 615. Dit 
betekent een financieel steuntje in de rug om de waardevolle activiteiten van de Historische Vereniging 
Barendrecht mede mogelijk te maken. 
 
 
 

W o r k s h o p  p o r s e l e i n  r e s t a u r e r e n  
 
Op zaterdag 16 oktober 2010 komt de heer Van Geenen van 14.00 tot 16.00 uur in D’Ouwe School laten 
zien hoe je porselein (bijna) onzichtbaar kunt lijmen. Ook oude, vergeelde breuken kunnen opnieuw 
hersteld worden. 
Voor deze workshop, waar u – na een korte instructie van de heer Van Geenen – uw eigen porseleinen 
voorwerpen kunt gaan restaureren, kunt u zich opgeven bij Joset Verboom, via telefoon 0180-615728 of 
per e-mail: verboom99@zonnet.nl. 
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W e s t - B a r e n d r e c h t  i n  d e  j a r e n  ’ 5 0  e n  ‘ 6 0  

 

Jannie Schaap 
 
We nemen u mee voor een wandeling in het oude dorp van West-Barendrecht. U leest het goed: West-
Barendrecht. Vroeger bestond Barendrecht namelijk uit Oost- en West-Barendrecht en Carnisse. Oost en 
West werden gescheiden door de Barendrechtseweg (voorheen Puinweg). Carnisse is het buitengebied 
waar het nu nog is. Het is het door de jaren heen wel drastisch veranderd, maar dit geldt voor heel 
Barendrecht. 
 

  
Koninginnedag hoek van de Singel   De optocht komt van het Doormanplein 
 
West-Barendrecht, waarvan een deel het laatst overgeblevene van ons oude dorp is en nu ook officieel 
beschermd, was zo’n dikke 50 jaar geleden de plek waar wat te beleven viel. De Middenstand floreerde, 
het verenigingsleven breidde uit, huwelijken werden voltrokken, Koninginnedag werd gevierd, filmvoor-
stellingen bezocht, lagere school doorlopen en er werd geschaatst op de ijsbaan die men bereikte via de 
Singel. 
 
 

De Singel 
 

Aan de voormalige Singel, die nu Oude Haven heet en 
waar in 1970 flats verrezen, stonden vroeger huizen en 
winkels, het consultatiebureau en de Gereformeerde 
kerk met de pastorie (nu drukkerij Liebeek). De winkels 
aldaar gevestigd waren: slager Lagendijk, kruidenier 
Brandwijk, bakkerij Pot – met toen ook nog de 
bakkerswinkel. Naast de winkel was een doorgang naar 
de Paddewei waar men in de winter naar de ijsbaan kon 
(op de plek waar nu de Schaatsbaan is). Aan de andere 
kant van de Singel was de winkel van drogist Van 
Weijen. 
 

De winkel van kruidenier Brandwijk 
 
Het woonhuis op nummer 32 diende als consultatiebureau en in de kelder was de uitleen voor verpleeg-
artikelen. 
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De Gereformeerde kerk met pastorie Garage Heijkoop in de voormalige kerk 
 
De Gereformeerde kerk deed dienst van 1890 tot 1925 en is gebouwd na de doleantie (het uittreden van 
de Gereformeerden uit de Hervormde kerk). De kerk was van slechte kwaliteit en toonde al snel 
bouwtechnische gebreken. Er werd een nieuwe gebouwd (de Bethelkerk) en de oude werd daarna tot 1969 
gebruikt door Garage Heijkoop, om na de afbraak eveneens plaats te maken voor een flat en voor de 
doorgang naar de Paddewei (Meidoorn). 
 
 

De Dorpsstraat 
 
Wandelend vanaf het kruispunt kwam men eerst langs garage De Boom met zijn benzinepomp en 
fietsenwinkel, dan langs groenteboer Kamerman, kapper De Graaf en autoverhuurbedrijf Gulden, 
waarvan in die tijd veel gebruik werd gemaakt, omdat nog vele mensen niet in het bezit waren van een 
eigen auto. In ditzelfde stuk Dorpsstraat was in een voormalige winkel het politiebureau gehuisvest, dat 
dienst heeft gedaan tot de jaren ‘70, voordat het naar de Binnenlandsebaan, aan de andere kant van het 
dorp, verhuisde.  
Als we de stoep aflopen is daar aan de rechterkant het woonhuis op Dorpsstraat 136, het voormalige 
kantoor van de notaris en verderop huize Waelestein waar rentmeester Roekx kantoor aan huis hield. Na 
de Dorpskerk  vond je schilder Meijers (later Andeweg) en timmerbedrijf Vos. 
 

 
Het oude Raadhuis (met vlaggenstok) 

 
Aan de linkerkant, waar nu de Posttrein is, was de drankenwinkel van Vos. Het woonhuis van Dr. Blom 
was toen tevens praktijk en apotheek van Dr. Dros, daarnaast het Gemeentehuis, waar het wapen van 
Barendrecht nog op de gevel staat. Menig bruidspaar is de trap opgeklommen om elkaar in de raadzaal het 
ja-woord te geven. 
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Tussen schoenmaker Moerkerken – nu fysiotherapie “Het oude dorp” – en van Oudts het Raedthuijs was 
een doorgang naar de zaal achter het café (de Uitspanning), waar vele Barendrechters in de rij hebben 
gestaan voor een filmvoorstelling. Later kon men hier ook Sinterklaas bezoeken.  
Van Oudts het Raedthuijs (Diggels) was vele jaren eerder, zoals de naam al zegt, het Raadhuis. De 
uitbouw aan de rechterzijde naast de ingang diende als Rechtkamer. 
 
Voorbij het plein vond je aan de linkerkant de fietsenwinkel van Bestebreurtje (later Bas Kok en nu 
Terlouw) waar men in de winter schaatsen kon kopen en tevens laten slijpen. Daarnaast is en was de 
kaaswinkel van Leenheer en vervolgens de sigarenwinkel van Bakker. 
 
Als we door de Dorpsstraat richting Voordijk gaan, staat 
middenop een pand, waar vroeger de winkel van Goudt was (in 
de volksmond het eilandje van Goudt genaamd). Men ging hier 
heen voor klompen, olie, huishoudelijke artikelen enzovoorts. 
Verder was er de kruidenierswinkel van Vermaat en Van der 
Staay, slagerij Blijleven en de manufacturenzaak van 
Groenenboom. 
 
Voorbij de voormalige Groen van Prinsterenschool onder aan de dijk, waar nu de Rehobothschool staat,  
was nog de winkel in huishoudelijke artikelen van Van der Hee, de latere eigenaar van de Barendrechtse 
vestiging van Blokker. Aan het einde van de Dorpsstraat waren nog kapper Ligthart en bakker De Graaf 
(latere patatzaak) gevestigd. 
 
 

Doormanplein 
 
Het voormalige Dorpsplein is na de Tweede Wereldoorlog omgedoopt in Doormanplein. Hier werden 
vóór de jaren ’50 paardenmarkten gehouden. Dit was tevens de plek waar met Koninginnedag alle 
schooljeugd zich – verkleed, netjes in rijen per klas en school – verzamelde voor de aubade, alwaar de 
burgemeester en zijn vrouw en genodigden op een aanhangwagen van (toen nog) bodedienst Den Otter 
stonden. Hier werden onder leiding van de (toen nog) Barendrechtse Fanfare allerlei vaderlandse liederen 
gezongen. Deze liederen waren op school goed gerepeteerd. Na de aubade ging alles weer in de rij naar 
school, waar een ieder een zakje met sinaasappel, snoep en een presentje van de Oranjevereniging kreeg en 
daarna vrijaf om de dag verder te gaan vieren. 

Aan het Doormanplein vond men 
bakkerij Mooyaart, die als eerste in 
Barendrecht softijs verkocht. In het 
huidige dranklokaal Den Pimpelaer was 
manufacturenzaak Izarin gevestigd. In 
deze winkel hing een spreuk: “Doe wat 
je wilt, de mensen kletsen toch”. Op de 
hoek was de smederij van Hoefakker 
waar menig paard van nieuwe ijzers 
werd voorzien. De boerderij waar nu 
het kinderdagverblijf ”Eiland Marlyne” 
gevestigd is, was vroeger het woonhuis 
en schildersbedrijf van Van Guchten.  
Op het plein was ook twee keer in de 
week de patatwagen van Heijboer te 
vinden. Als het koud was, had je wel 
eens geluk dat je in de wagen mocht 
zitten om je te warmen. 

Bakker Mooyaart en Izarin 
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De dorpskerk en omgeving 
 
De Dorpskerk is gebouwd in de periode 1510 tot 1512 en was oorspronkelijk een Rooms Katholieke kerk. 
Sinds 1574 is het gebouw eigendom van de Hervormde Gemeente Barendrecht. De kerk is het oudste 
Rijksmonument van Barendrecht. Aan de noordoostzijde bevond zich een consistorie, deze is in 1995 
afgebroken vanwege “De Ontmoeting” die de Dorpskerk nu met de Oude Pastorie verbindt. De Pastorie, 
die nu dienst doet als kerkbureau, consistorie en snuffelmarkt., werd voorheen gebruikt door de Zondag-
school en later ook door de Christelijke Jongeren Vereniging (CJV) en nog later door de jeugdsociëteit 
“De Beuk”. 
 
Op het grasveld voor de Watertoren stond een houten muziektent waarin de Harmonie speelde. Achter de 
kerk stond “Het Verenigingsgebouw”, waarvan, zoals de naam al zegt, verschillende verenigingen gebruik 
maakten. Hier werden in de jaren ‘60 ook de verkeersdiploma’s uitgereikt als je verkeersexamen op school 
had afgelegd. Na de uitreiking kreeg je een film te zien over veilig verkeer met Bueno De Mesquita. Er 
werd ook veel gebruik van gemaakt om iets te vieren. Ook dit gebouw heeft plaats moeten maken voor 
“De Ontmoeting”. 
 
De Watertoren, gebouwd in 1912 naar een ontwerp van architect Roelof Kuipers, heeft dienst gedaan tot 
1981. De toren is 36 meter hoog. Tegenwoordig wordt voor trouwerijen veel gebruik gemaakt van de later 
aangebouwde trouwzaal. 
 
D’Ouwe School vinden we als laatste aan het vroegere schoolplein. Het was het eerste schoolgebouw met 
woning in Barendrecht, dat in 1793 in gebruik werd genomen als staatsschool. Als openbare school heeft 
het pand dienst gedaan tot 1952, daarna werd het gebruikt als gymzaal. Nu is het het onderkomen van de 
Historische Vereniging Barendrecht.  
 
 
 

H e t  v r a a g t e k e n  
 

Nel den Otter 
 
Naar aanleiding van het vraagteken in het vorige Contactblad meldde zich de gever van het rek, Willem 
van Boesschoten, die het circa 30 jaar geleden ‘ergens in Brabant’ heeft gekocht. Het rek komt uit een kerk 
en werd gebruikt voor het ophangen van de ‘kerkenzakken’. Men schoof de (met geld) gevulde zakken in 
de onderste sleuven, terwijl de lege op de knoppen boven werden gehangen. 
  
 
 

V a n  d e  l e d e n a d m i n i s t r a t i e  
 

Nel Verschoor 
 
De laatste tijd registreren wij naast de overige persoonlijke gegevens ook de e-mail-
adressen van onze leden in het ledenbestand. Wij willen deze graag opnemen om 
de mogelijkheid te hebben om u op een snelle, persoonlijke en adequate manier te 
informeren. 
Veel e-mailadressen ontbreken nog, daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw e-
mailadres aan ons door te geven. Uiteraard zullen wij de ontvangen e-mailadressen 
niet aan derden beschikbaar stellen. 
 
U kunt uw adres doorgeven via een e-mail aan de afdeling ledenadministratie.  
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E e n  B a r e n d r e c h t s e  b a k k e r s f a m i l i e  
 

Kees van der Sijs Sr. 
 
In 1835 kocht een zekere Bastiaan van der Sijs voor de som van 
Fl. 400,-- een pand aan de Dorpsstraat (later genummerd 180) 
nabij de Voordijk om aldaar een kruidenierswinkel te beginnen, 
die later omgezet werd in een bakkerij.  
 
Uit overlevering is bekend dat deze Bastiaan in de volksmond 
“boontje Bas” genoemd werd, omdat hij altijd uiterst secuur en 
precies tot het streepje de koffiebonen afwoog voor de klanten. 
Geen boontje te veel dus.  
 
Hoe Bastiaan later tot het bakkersvak kwam, blijft in de nevelen 
van de geschiedenis gehuld, maar zeker is dat zijn zoon 
(Adrianus) en later kleinzoon (Bastiaan) in het betreffende pand 
tot 1910 een bakkerij gevoerd hebben. Daarna werd dat pand 
betrokken door de familie A.W. van Hengel-Roterman, die er 
een groot aantal jaren een sigarenwinkel in uitbaatte, totdat in 
1971 de sloophamer een eind aan het geheel maakte. Op die 
plaats staan nu twee woningen.  

 
Kleinzoon Bastiaan overleed al jong in 1902 en 
ondanks deze zware tegenslag zette zijn weduwe, 
Martina van der Sijs-Leeuwenburg, de zaken 
onder meer met behulp van haar oudste zoon, 
ook alweer een Adrianus, voortvarend door. 
Deze Adrianus vertelde mij hoe hij – nu zo’n 100 
jaar geleden dus – eerst ’s morgens vroeg samen 
met de meestersknecht aan het bakken sloeg en 
in de loop van de dag het brood ging uitrijden 
met de hittenwagen. Tot ver in de omtrek waren 
er klanten, woonachtig aan de spaarzaam be-
volkte dijken; hier een boerderij, daar een huis, 
en of men nu woonde aan de Voordijk, 
Middeldijk, Bakkersdijk of Hordijk: bezorgd 
werd er. Iedere klant telde. 

De hit wist precies de weg en stopte keurig bij elke afnemer. Als de laatste klant bediend was, gaf Adrianus 
het beest de vrije teugel, ging bij kou zelf achterin de wagen liggen, en de hit liep in gestrekte draf 
huiswaarts naar de haver en de warme stal. Ook in het pikkedonker wist het dier perfect de weg over de 
stille dijken, waar alleen het knerpen van de hoge wielen over het grind te horen viel. 
 
De weduwe Van der Sijs liet in 1910 een 
nieuwe bakkerij met winkel bouwen naast 
een al bestaand woonhuis, iets verderop 
aan de Dorpsstraat B45 (later genummerd 
202/204), bij de overweg van de stoom-
tram. Die bakkerij met winkel werd 
gebouwd door architect C. Vegt te 
Barendrecht, die enkele jaren eerder ook 
een woonhuis met bakkerij en winkel 
ontworpen had voor Leen Pot aan de 
Singel. 
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Lang heeft Martina niet bij haar nieuwe bakkerij gewoond. Ze hertrouwde in 1914 met een bakker uit 
Rotterdam die een zaak had aan de Linker Rottekade en vertrok met haar gezin naar die stad. Het complex 
in Barendrecht werd verkocht aan bakker Piet Pot die het geheel na een aantal jaren op zijn beurt weer 
overdeed aan bakker S.J. van de Graaf, die daar tot ver na de Tweede Wereldoorlog gevestigd was. Ook 
dit complex werd begin zeventiger jaren afgebroken en vervangen door een rijtje van vier woningen. 
 
Dit is in het kort het relaas van een bakkersfamilie in een klein dijkdorp, die daar gedurende ruim een 
halve eeuw een deel van de bevolking onder vaak moeilijke omstandigheden voorzien heeft van hun 
“dagelijks brood”, waarvoor in die tijd door iedereen nog gebeden werd. 
Tenslotte, voordat Bastiaan van der Sijs in 1835 met zijn nering startte, had zijn vader – ook al een 
Adrianus en afkomstig uit Maassluis – zich in 1789 in Barendrecht gevestigd  als wagen- en hoefsmid. Wel 
iets heel anders dan kruidenier of bakker. 
 
Op de eerste twee foto’s ziet u de voormalige bakkerij aan de Dorpsstraat 180 waar tot 1910 gewoond en 
gebakken werd; de eerste foto dateert van 1925, de tweede van 1971, kort voor de sloop van het pand. De 
derde foto is van het complex waar de bakkersaktiviteiten door de familie Van der Sijs slechts tot 1914 
plaatsgevonden hebben. 
 
 
 
 
 

‘ L e k k e r e ’  h e r f s t  m e t  m o o i e  k l e u r e n !  
 

Carin Leenders de Vries 
 
Als klein meisje fietste ik met mijn vader door de uitgestrekte polders van onze 
gemeente, ieder jaargetij weer samen genietend van de mooie flora en fauna! De 
kleuren en geuren van die fietstochtjes zijn me altijd bijgebleven. Als de herfst 
begint, ruik ik de geur van paddenstoelen en zie ik de mooie oranje kleur van de 
pompoenen op het land.  
Geniet met volle teugen van deze heerlijke en eenvoudig te maken variant op de 
gewone pompoensoep. 
 

Cappuccino van pompoensoep met Balsamico crème 
 
1 kleine oranje pompoen, biologisch 
1 ui, gesnipperd 
1 teentje knoflook, in plakjes gesneden 
½ tl kaneel 
400 ml groentebouillon 
citroenrasp van een ½ citroen 
zout en versgemalen peper 
1½ dl slagroom 
2 tl crema de Balsamico  
versgemalen nootmuskaat  
 
- Snijd de pompoen in stukken en verwijder de 

pitten. 
- Doe de pompoen in een ovenschaal, samen 

met de ui en knoflook. Laat de pompoen in 
het midden van een voorverwarmde oven van 
170˚C in ongeveer 45 minuten gaar worden. 

- Doe de geroosterde pompoen, ui en knoflook 
samen met de bouillon in een pan. 

- Voeg de kaneel en citroenrasp toe. Kook het 
geheel op een laag vuur nog ongeveer 10 
minuten.  

- Pureer de pompoensoep met een staafmixer 
tot een romige gladde soep. Maak verder op 
smaak af met versgemalen peper en zout. 

- Doe de balsamico azijn en de slagroom in een 
kom en schuim dit op met een staafmixer of 
garde tot een romige crème ontstaat. 

- Serveer de soep in goed voorverwarmde soep-
kommen en schep er wat van de crème op. 

- Strooi tenslotte wat versgemalen nootmuskaat 
op de pompoen-cappucino. 
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O p a ,  v e r t e l  e e n s  v a n  v r o e g e r  . . .  
 

J.E.J. Blinde Sr. † 
 
De plaatsen Barendrecht, Ridderkerk (met Bolnes en Slikkerveer), IJsselmonde, Heerjansdam, Charlois en 
Hendrik-Ido-Ambacht, waar onze voorouders vroeger woonden en werkten, lagen op een eiland. Dat 
eiland heet IJsselmonde en ligt vlak bij Rotterdam. Doordat het eiland midden in een open watergebied 
ligt, waar de zee vrij spel had, stroomde het nogal eens over. Om de boerderijen en de huizen te 
beschermen tegen het zeewater werden dijken aangelegd. De huizen werden dan meestal op of aan de dijk 
gebouwd, zodat zij maximale bescherming boden.  
Niet alleen waren de dijken er voor de bescherming tegen het water, zij werden ook gebruikt om van de 
ene plaats naar de andere plaats te gaan. In Barendrecht loopt de Voordijk naar Charlois en, in andere 
richting, overgaand in de Gebroken Meeldijk, naar Rijsoord en Ridderkerk. De Middeldijk loopt naar 
Rhoon en nog verder naar Poortugaal en Hoogvliet. De Ziedewijdsedijk loopt naar Heerjansdam en 
vandaar verder naar Groote Lindt, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. 
 
Het leven speelde zich in die tijd langs de dijken af. Als je aan huizen denkt, moet je niet denken aan de 
mooie huizen die nu worden gebouwd. Het waren eenvoudige arbeiderswoningen waarin alleen de zolder 
gelegenheid gaf om te slapen, de jongens en meisjes gescheiden door een gordijn. Er waren veel grote 
gezinnen met soms wel tien of meer kinderen. Mijn opa Van der Hoek had vijftien broers en zussen. De 
ouders sliepen in de bedstee, dat is een slaapplaats achter houten deurtjes, het lijkt op een kast in de muur 
van de woonkamer. In de bedstee stond aan het voeteneind vaak een kribje van hout. Daar sliep de 
allerkleinste in. Als die begon te huilen, dan werd het kribje heen en weer bewogen, met de hand of met 
een touw dat aan het kribje was vastgemaakt. Omdat het kribje aan de onderkant rond was, bewoog het 
heen en weer, zodat het kindje weer snel sliep. 
 
In de woonkamer was een open haardvuur waarin meestal kaf, het afval van de vlasserijen (waar het vlas 
tot touw werd verwerkt), werd gestookt. De as van het vlasafval werd elke morgen opgehaald door de 
asman. Die liep met een houten kar langs de huizen. 
Ook werd wel hout gesprokkeld om te verbranden. Dat zocht men meestal in de grienden. De grienden 
zijn gebieden tussen de dijken en de rivieren. Het griend werd gebruikt voor rieten daken van boerderijen 
en heel grote huizen. Ook werden er de stoelen mee bedekt. In Barendrecht heb je de zogeheten Carnisse 
Grienden en in Rhoon de Rhoonse Grienden. 
 
In de zomer werd de natte was op het gras in het zonnetje te drogen gelegd, dat noemde men dan ‘bleken’. 
Het wasgoed ligt op de bleek, zei men dan. 
 
Een kraan waar water uit komt, zoals in onze tijd, was er niet. Een pomp met een zwengel pompte water 
uit de grond omhoog. Bij de inrit naar de watertoren staat zo’n nagemaakte pomp. Het water moest eerst 
op een potkachel gekookt worden, want van ongekookt water werd je ziek. En als er geen pomp was, dan 
werd het water uit de rivier of een sloot gehaald. 
Water uit een kraan kwam in Barendrecht pas in het jaar 1912. Voor die tijd gebruikte men dus water uit 
de sloot of regenwater dat in grote emmers werd opgevangen. 
Toiletten zoals wij die kennen, waren er ook niet. Vaak waren het houten tonnen met een plank erboven 
waar een gat in zat, en die afgesloten konden worden met een deksel. Zo’n toilet werd een ‘plee’ genoemd. 
Spoelen deed je met een emmer water uit de sloot. Sommige mensen hadden achter in de tuin een hokje 
staan, waar een ‘plee’ in was gezet. Wanneer het regende, was het geen pretje als je moest poepen of 
piesen. Om te voorkomen dat je als kind midden in de nacht naar buiten moest, stond er op zolder een 
emmer. En dan niet vergeten om die ’s morgens vroeg te ledigen, anders zwaaide er wat. 
 
Het eten werd niet op borden gedaan, zoals nu, men at aan een grote houten tafel waarop een pan met 
eten in het midden stond. Iedereen had een lepel en at zo uit de pan. Alleen de kleine kinderen kregen een 
bordje met eten voor hun neus gezet, omdat die niet bij de etenspan konden komen. 
 
Er was nog geen elektriciteit: licht kwam van een olielampje of (als je veel geld had) van een kaars. Later 
zorgde een petroleumlampje voor licht en weer veel later kwam er gasverlichting. Vanwege het harde 
werken overdag en het weinige licht in de avond ging men vroeg naar bed. De volgende morgen was het 
weer vroeg opstaan. 
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Met de grote gezinnen in die tijd moest iedereen een handje meehelpen in het huishouden en als oudste 
dochter moest je helemaal flink de handen uit de mouwen steken. De zorg voor kleine broertjes en zusjes 
was meestal een taak van de oudste meisjes. En nu moet je niet denken dat de jongens er zo gemakkelijk 
vanaf kwamen in die tijd. Zij moesten hout voor de kachel zoeken en in kleine stukken hakken. Zij 
moesten water halen uit de pomp of de sloot, boodschappen doen enzovoort. Iedereen had een taak in 
het gezin. 
De vader ging iedere dag – ook ’s zaterdags – uit werken. Hij werkte bij een boer, of hij was landarbeider, 
of hij werkte als vlasser. In deze omtrek waren veel vlasserijen, want van vlas kon veel gemaakt worden, 
zoals bijvoorbeeld olie voor het maken van verf; lijmkoeken, die gebruikt werden voor veevoer en het 
maken van garens; touw en linnen. Het linnen kon weer vermalen worden tot papier. Het nadeel van het 
verwerken van vlas was dat er veel stof vrijkwam. Het was heel ongezond werk, waardoor men stoflongen 
kreeg en eraan kon overlijden. Je had in die tijd beroepen die je nu niet meer hoort: hekelaar, dorser, 
zwingelaar, sloter of lapsnijder, dat had allemaal met vlas te maken. 
Maar er waren ook beroepen die nu nog bestaan, zoals schoenmaker, kleermaker en smid. Er waren veel 
vissers of men was veerman op één van de vele overzetveren naar het vaste land.  
Rietdekkers zorgen voor de rieten daken op de boerderijen. Er waren wagenmakers, glazenmakers, kant-
werkers, kuipers, stoelenmatters, grafmakers, schopmakers, spinners, marskramers en nachtwakers.  
 
Mijn opa Blindes vader, diens vader én diens vader waren alle drie nachtwaker in Mijnsheerenland in de 
Hoekse Waard. Dat beroep ging over van vader op zoon. Een nachtwaker liep de hele nacht door het 
dorp op en neer om te zien of er geen onraad was, zoals inbraak of brand. Ieder heel uur riep hij met luide 
stem de tijd: om acht uur riep hij “acht uur heit de klok” en zo ieder uur weer. Omdat die baan niet veel 
verdiende, waren ze daarnaast ook klompenmakers. Bijna alle mensen liepen op klompen en die sleten nog 
harder dan schoenen van tegenwoordig, dus daar was wel een goede boterham mee te verdienen, ook al 
zijn we nooit rijk geworden. 
 
Om de grote gezinnen te eten te geven en te voorzien van kleren, was veel geld nodig. Dat is ook de reden 
dat de meeste kinderen al heel vroeg mee gingen naar het land om te helpen, of thuis hielpen als de vader 
een eigen zaak had. Mijn opa Van der Hoeks vader was kleermaker. Alle negen jongens zaten al vroeg op 
de kleermakerstafel om te helpen, zodat ze verder weinig leerden dan dat vak en alle negen hun hele leven 
kleermaker bleven. Omdat dat vak ook geen vetpot was, verdiende mijn opa, toen hij voor zichzelf begon, 
er nog bij als koster en organist van de Nederlandse Hervormde Kerk in Barendrecht. 
 
De kleding die men droeg, was zeer degelijk. De vrouwen droegen lange rokken, soms meerdere over 
elkaar! Op het hoofd een krullenmuts. De meisjes droegen lange rokken en een mutsje of een hoedje op 
het hoofd, terwijl de jongens korte broeken aanhadden en petten op het hoofd. De arbeiders droegen een 
gewone pet of een schipperspet. Het dragen van een hoed was voorbehouden aan de rijke mensen. 
 
De stoere werkers hadden de gewoonte om te pruimen. Men kocht pruimtabak, stopte een stukje afgerold 
tabaksblad in de mond en begon te kauwen, zodat de tabak en het speeksel in de mond een afschuwelijke 
smaak gaven. Het sap dat zich in de mond vormde, werd dan regelmatig uitgespuwd, ook als men binnen 
was. Daartoe had men op de grond een zogenoemde sputumpot staan, waarin men het bruine sap van uit 
de verte in spuwde. Deze mensen waren herkenbaar aan hun bruine tanden en hun vieze mondhoeken. 
Mijn opa Van der Hoek pruimde ook en naast de genoemde kenmerken had hij ook nog een bruine snor, 
terwijl hij spierwit haar had. Zijn mooie Delfsblauwe tabakspot met koperen deksel stond na zijn dood als 
een sieraad te pronken bij mij op de kast. Na de Tweede Wereldoorlog is het pruimen van lieverlee 
verdwenen. Men ging toen over op het roken van sigaren of pijp. 
 
Boodschappen deed men in eigen dorp. Ten eerste was er geen vervoer om verder dan het eigen dorp te 
komen. En ten tweede waren er veel winkeltjes in het dorp: de bakker, de slager, de kolenboer, de 
handelaar in textiel, de olieboer en de melkboer, die allemaal langs de deur kwamen om de nodige 
levensbehoeften aan te bieden en af te leveren, vaak ook nog “op de pof”. Betalen deed je pas als er weer 
wat geld binnengekomen was. Ook kwamen er marskramers langs de deur met garen, band en spelden. Zij 
hadden een grote mand op de rug gebonden en liepen van woning naar woning en van boerderij naar 
boerderij. Marskramers waren vreemdelingen die van heide en ver kwamen. Zij bleven ’s nachts meestal 
ergens bij een boerderij in het hooi slapen en trokken de andere dag weer verder. Er staat in Munster in 
Duitsland een levensgroot beeld van een marskramer, in Duitsland ‘Kiepkerel’ genoemd. Er was een tijd 
dat het in economisch opzicht slecht ging in Duitsland, terwijl het in Nederland veel beter was. Vele 
Duitsers trokken over de grens naar Nederland om hier hun waren te verkopen. 
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Mijn eigen voorvader kwam ook uit Duitsland, hij was in 1759 in Böchteförde, een heel klein arm plaatsje 
in West-Falen, geboren als oudste van een groot gezin. Toen zijn vader stierf, bleef zijn moeder met al die 
kinderen achter. Mijn voorvader vertrok in 1785 naar Holland om daar goed te gaan verdienen voor het 
gezin. Misschien ook wel als kiepkerel, maar dat is niet bekend. Hij kwam in de kost bij een weduwvrouw 
die één dochter had, in Mijnsheerenland. Zoals dat vaak gaat, “moest” hij op een gegeven moment 
trouwen omdat zijn hospita zwanger was van hem. Teruggaan naar Duitsland is er nooit meer van 
gekomen. 
 
De meeste dorpen hebben eeuwenlang hun oorspronkelijke karakter weten te behouden. Het zijn stille 
dorpjes waarin het dagelijks leven zich afspeelt volgens het geëigende leefpatroon van de doorsnee 
plattelanders. Centraal daarbij is de dorpskerk die voor de meeste dorpelingen van grote betekenis was. Zo 
was er dagelijks terugkerend klokgelui om acht uur ’s morgens, twaalf uur ’s middags en vijf uur ’s avonds. 
Een eeuwenoud gebruik, stoelend op een lange traditie om de dorpelingen op te wekken tot de dagelijkse 
bezigheden, tot de rustpauze voor het nuttigen van het middagmaal, of om ze te waarschuwen dat de 
dagtaak was volbracht. 
 

 
Omstreeks 1880; Midden in beeld een hondenkar. Links ‘Waale Steyn’ met de sloot ervoor. 

Het voormalig gemeentehuis is nog niet gebouwd. (foto archief HVB) 
 
De bevolking was overwegend protestant, in Barendrecht vanaf het jaar 1574. Er was dus voor heel 
Barendrecht één kerk. Pas in de 19e eeuw kwamen er nieuwe kerkgenootschappen, die alle hun eigen kerk 
bouwden. Zij kwamen alle voort uit die ene Protestantse kerk.  
De zondagse kerkdienst gold als het wekelijkse hoogtepunt. Er was de eeuwenoude traditie de kinderen 
ten doop te houden, de belijdenisgelofte af te leggen of zoals men dat ook wel placht te noemen: het 
aannemen. Voorts was er deelname aan het Heilig Avondmaal, zo ook de kerkelijke huwelijksvoltrekking. 
Al deze hoogtijdagen gaven het leven van de bewoners een vast stramien en geestelijke inhoud. De 
kerkklokken begeleidden de laatste gang van een overledene naar een kerkhof. 
 
De kerken op de dorpen hadden over het algemeen geen orgel. De schoolmeester van de enige school in 
het dorp was tevens voorzanger, voorlezer, collectant en koster. Als voorzanger moest hij een door de 
predikant opgegeven lied met behulp van een stemvork eerst enkele regels voorzingen. Dat was een 
hachelijke toestand: of hij begon te hoog, of hij begon te laag, vooral als het een voor hem onbekende 
psalm was. Als koster moest hij de kinderen in de gaten houden voor de dienst begon. De kinderen (niet 
die van rijke mensen) mochten pas bij hun ouders gaan zitten vlak voor de dominee binnenkwam, mits er 
plaats genoeg was. Zo niet, dan moesten zij de hele dienst naast de kerkbanken blijven staan. 
Als voorlezer las hij niet alleen het Bijbelgedeelte waaruit de predikant zijn preek haalde, maar gaf hij ook 
het laatste dorpsnieuws door. Er waren toen nog geen kranten, laat staan radio of tv. De mensen kregen 
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zo te horen wat er was gebeurd, en ook wat er in de komende week was te verwachten, waar een kind was 
geboren en wie er was overleden en wanneer deze persoon werd begraven. Ook werd er aan kerkgangers 
verteld wat de prijzen van de koeien op de markt waren, kortom allerlei nieuwtjes waarvan de meesten niet 
in de kerk thuishoren. Later is de “kerkenspraak”, want zo noemde men dat, verhuisd. In Ridderkerk naar 
buiten de kerk, in Barendrecht naar de stoep van het Raadhuis. Als er nieuws was, dan werd dat zo 
spoedig mogelijk door de gemeentelijke veldwachter aldaar afgeroepen. Mijn opa Van der Hoek was dan 
meestal in de kerk tegenover het Raadhuis aanwezig en dan kwam de veldwachter hem halen. Want, zo zei 
hij: “ik heb nieuws mee te delen en dan wil ik wel publiek hebben”. 
In Ridderkerk ging de koster buiten op een platte steen staan, zodra de kerk uitging, dan had hij al het 
publiek dat nodig was. Die steen was van blauw basalt en werd door de inwoners van Ridderkerk de 
“blauwe kei” genoemd.  
 
Getrouwd werd er meestal met een partner uit hetzelfde dorp. Wanneer het gebeurde dat een jongen 
verliefd werd op een meisje uit een ander dorp, dan waren de poppen aan het dansen. Kwamen de jongens 
uit het dorp van het meisje erachter, dan werd de verliefde opgewacht en volgde er een vechtpartij, want 
een meisje haal je maar uit je eigen dorp! 
 
 

K l o m p e n p r a a t  
 

Dick Schumacher 
 
Zo’n veertig, vijftig jaar geleden was de was 
geen kleinigheid. Stond moeder de huisvrouw 
van ‘s morgens vroeg tot aan de late avond te 
ploeteren. Het  was vroeger heel normaal om 
je ondergoed en bovenkleding een week aan 
te houden. Het waren dan zogenaamde witte 
hemden en witte onderbroeken, maar daar 
was weinig meer van over. U kunt het wel een 
beetje raden hoe die er uitzagen. Niet alleen 
de voorkant en de achterkant was goed te 
herkennen, maar ook de randen van de 
hemden zagen zo zwart als de kachel. De 
gezinnen waren in die tijd veel groter dan nu 
en de meeste werkten in de haven of op het 
land en hadden vaak vuil werk. ‘s Morgens 
werd alleen het gezicht gewassen onder de pomp met groene zeep en dat was het wel. Van deodorant het 
men nog nooit gehoord. Het viel waarschijnlijk niet eens op omdat iedereen het zo deed. Maar aan het 
eind van de werkweek werd er een teil vol water getapt en moest je je van top tot teen wassen. En als je 
het geluk had de oudste te zijn, had je schoon water. Maar de tweede en de derde moesten vanwege de 
zuinigheid ook in hetzelfde water. Het wasgoed werd op een hoop gegooid waar moeder zoals gezegd heel 

de maandag mee in de weer was. Een wasmachine hadden de meesten nog niet in die tijd. 
De dames moesten met een borstel op een wasplank de sporen wissen, wat meestal niet 
in één keer lukte. Daarom werd het witte wasgoed op de bleek, dit is een grasveldje 
achter het huis, in de zon gelegd zodat die het laatste vuil eruit kon branden. Van een 
centrifuge hadden ze in die tijd ook nog nooit gehoord, zodat al het wasgoed voordat het 
aan de waslijn werd gehangen eerst door de wringer gehaald werd om het overtollige 
water eruit te krijgen. Het waswater werd nog niet weggegooid, want daar werden de 
overalls in gewassen en daarna gooide moeder het water nog even over het straatje achter 
het huis om het te boenen. Gelukkig kwamen al gauw de Velo-wasmachines op de markt 
en menigeen schafte er een aan. En zoals u waarschijnlijk wel weet, komen ze nog uit 
Barendrecht ook. Een wasmachine met wringer erboven die je als kind wel eens mocht 
draaien, maar het was wel een zwaar werkje. Al gauw deed ook de centrifuge zijn intrede 
en toen werd het nog makkelijker. Maar in vergelijking met tegenwoordig is er veel 
veranderd. Je doet de was in de wasmachine en het komt er na enige tijd kastdroog uit. ‘n 
Kind kan de was doen ...  
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C a r n i s s e l a n d e ,  h e t  o u d e  B a r e n d r e c h t ?  
 
Uit oude luchtfoto’s van Barendrecht en vooral uit opgravingen is gebleken dat honderden jaren geleden 
vlak bij het huidige winkelcentrum Carnisse Veste een dijk heeft gelegen, maar bovenal dat daar bewoning 
is geweest. Enige tijd geleden is daar een plaquette onthuld die verwijst naar de teruggevonden Oude Dijk, 
die door dat gebied slingerde. 
Volgens archeologen van Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR) 
lag aan en op deze dijk bewoning, deel uitmakend van het in 1373-1375 verdronken dijkdorpje Carnisse. 
Van dit alles heeft BOOR in samenwerking met de Historische Vereniging Barendrecht een studie ge-
maakt. 
 
Naar aanleiding van de onthulling van de plaquette over 
dit historische stukje Carnisselande, heeft de 
Historische Vereniging een 16 minuten durende film op 
dvd gemaakt, getiteld “Het verhaal van de terug-
gevonden dijk”.  Hierop vertelt archeoloog Jurrien 
Moree over wat hij bij de opgravingen heeft gevonden. 
 
Wilt u kennis nemen van wat er onderzocht is en de 
dvd bekijken? De dvd is te af te halen bij de Historische 
Vereniging Barendrecht, tegen een vergoeding van 
€ 8,00. Bestellen kan ook, via telefoon 0180-614808. De 
dvd zal dan tegen een vergoeding van € 10,00 naar uw 
adres worden verzonden. 
Een verkorte versie van de film in web-kwaliteit is te 
zien op de website van de Historische Vereniging 
Barendrecht: www.historischbarendrecht.nl 
 
 
 

H e t  B a r e n d r e c h t  v a n  1 9 5 7  
 

Bas Romeijn 
 
Het Barendrecht van 1957 is de titel van ons nieuwste dvd-product. Het geeft ons een interessante blik op 
het leven in het Barendrecht van het jaar 1957. Het is gebaseerd op een stomme zwart-wit film die helaas 
verloren is gegaan. Wel heeft men vroeger met de videocamera vanaf het projectiescherm een gefilmde 
kopie gemaakt, waarvan enkele kopieën (van een kopie) op VHS-band in ons archief aanwezig zijn. Een 
film waar vroeger dus ook al veel belangstelling voor bestond.  
 
Voor zover ik heb kunnen nagaan was de oorspronkelijke film gemaakt in opdracht van de toenmalige 
Barendrechtse fanfare. Veel verenigingen, bedrijven, schoolkinderen, bekende en onbekende 
Barendrechters zijn toen, bij een rondgang van de camera door het dorp, gefilmd. De film sluit af met een 
optocht door het dorp, begeleid door de fanfare. Daardoor moet het toen voor velen een feest van 
herkenning geweest zijn. Nu, 53 jaar later, zal dat herkennen veel moeilijker zijn. Ik zag vooral een knus en 
gezellig dorpsleven dat ogenschijnlijk niet beïnvloed werd door de grote internationale gebeurtenissen.  
 
Dat was voor mij aanleiding om te proberen om dit tijdsbeeld weer toegankelijk te maken. De VHS-
videospeler is immers vrijwel overal uit de huiskamers verdwenen. 
Een heel karwei. Na digitalisering is de beeldruis die ontstaan was door het kopiëren naar een videoband, 
zo veel mogelijk weg gefilterd en zijn de rafelige randen van het beeldscherm weggeknipt. Daarna heb ik 
de storingen die bijvoorbeeld bij de lassen van de beeldovergangen waren ontstaan, ertussenuit geknipt, 
waardoor een veel rustiger beeld overbleef. Daardoor was het ook mogelijk om ieder los filmfragment 
apart correcties te geven. Er bestonden namelijk grote verschillen in helderheid, contrast en doortekening 
van de fragmenten. Dat was veel en secuur monnikenwerk, maar gaf toch veel voldoening. De beloning 
was een 45 minuten durende stomme film die weer het bekijken waard was. 
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Toen kwam de volgende opgaaf. 
We zijn niet meer gewend om naar stomme films te kijken, dus 
er moest passend geluid bij. Er begon een zoektocht naar 
muziek die in sfeer van de verschillende onderwerpen paste, 
maar ook vrij van auteursrecht zou zijn. Bovendien zijn 
hiervoor diverse geluidopnamen gemaakt in het dorp. 
Commentaar opnemen in de vorm van een ‘voice-over’ die de 
gefilmde personen en bedrijven zou benoemen, bleek niet 
mogelijk. Door de grote hoeveelheid in korte stukjes gefilmde 
mensen, zou zo`n commentator een soort snelspreker 
moeten zijn en daardoor niet om aan te horen. 
Daarom was ik blij dat Maaike Berkman de film wilde 
bekijken om daarbij een eerste reactie te geven.  
Dat alles is tot één geheel gemixt, en voorzien van start-
menu op dvd gezet, zodat u nu, op uw gemak op de bank, 
kan kijken en u zich kunt verbazen over dat dorpje dat 
Barendrecht toen was.  
U hoeft alleen nog maar de bestelbon in dit blad in te 
vullen en naar de vereniging te sturen. De dvd kost 
€ 15,00. In overleg met het bestuur is een makkelijke 

manier van betalen ingevoerd. Met uw handtekening op de bon geeft u de 
administratie toestemming tot een eenmalige incasso van € 15,00. Voor onze leden worden 

geen verzendkosten in rekening gebracht. 
 
Soms weet je niet wat je aan de oudste generatie  als cadeau moet  geven, maar deze dvd zal vast en zeker 
bij de oudere Barendrechters onder ons in de smaak vallen. De jongere generaties en de nieuwere 
Barendrechters geeft de dvd een idee van de verschillen tussen het dorpje van toen en het huidige stadse 
Barendrecht. 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Bestelbon “Het Barendrecht van 1957” 
 

Naam: Hr/Mw.    

Adres:    

Postcode/plaats:    

 

Met onderstaande handtekening machtig ik de HVB tot een eenmalige 

incasso van € 15,00 van mijn rekeningnummer:   

Ten name van:   

 

Handtekening:   

 

 
 
(Als u uw favoriete tijdschrift niet wilt beschadigen, kunt u uiteraard ook een kopie van deze bon maken.) 
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V e r e n i g i n g s n i e u w s  
 

Dick Mooijaart, voorzitter 
 
Er is verandering en uitbreiding gekomen in de grote zaal. Na de grote renovatie van een paar jaar geleden 
en het verplaatsen van de afdeling genealogie (stamboomonderzoek) vanuit de kelder naar het school-
meestershuis, leek het ons een prima idee de kelder in te richten met voorwerpen die in vroeger tijden in 
huis hoorden, zoals wasmachines, melk- en karne-artikelen, weck- en inmaakpotten enzovoorts, enzo-
voorts. 
Heel leuk ingericht, maar we kwamen er ook achter dat het, gezien de moeilijke trap, voor een aantal 
bezoekers niet de juiste plaats was. Na onderling beraad hebben we besloten om de huidige werkplaats te 
verplaatsen naar deze kelder, wat inmiddels ook is gebeurd. Daar zijn de muren nu voorzien van houten 
platen, rekken, kasten en zijn de werkbanken opnieuw geplaatst. Alles is weer overzichtelijk en praktisch. 
Even een kijkje nemen is zeer zeker de moeite waard. In deze werkplaats is altijd wel iemand bezig die een 
kapot voorwerp restaureert. 
 
De oude werkplaats is ontdaan van alle overtollige hout- en ijzerresten, is geheel geverfd en voorzien van 
schappen. Nu ik dit schrijf moet de vloer nog opgeknapt worden, maar dan kan de ruimte opnieuw 
worden ingericht. Dan zal de expositieruimte mooi gelijkvloers worden uitgebreid,  een goede verbetering 
en veel overzichtelijker! Ook al omdat de expositieruimte nu een geheel is. 
Zeker voor u een bezoek waard! 
 
En voor na de zomer zijn er weer volop plannen op allerlei gebied bij een prettige en vooruitstrevende 
vereniging. Met het geheugen van Barendrecht vanuit het verleden naar de toekomst. 
 
 

Leden werven leden! 
 
Een oproep van een vereniging die volop in beweging is, dat is nogal wat. Dat beperkt zich niet tot een 
zeer actieve groep van ca. 60 mensen die met grote regelmaat op allerlei manieren bezig zijn binnen de 
vereniging, maar geldt ook alle meer dan 500 leden en adverteerders die met elkaar zorgen dat de 
vereniging financieel kan draaien. 
 
Veel leden behoren niet tot de jongste groep van onze samenleving. Op zich heel begrijpelijk, want juist 
bij de wat oudere leeft de historie sterk, maar dit geeft ook nogal wat mutaties. Daarom willen we aan 
iedereen een oproep doen om met elkaar meer leden te werven.  
Kijk eens om je heen in je eigen kring, zijn uw kennissen, kinderen en kleinkinderen al lid van de 
vereniging? Breng het eens ter sprake en leg ze het belang van de historische vereniging uit. U bent 
immers onze beste ambassadeur. U kunt er voor zorgen dat onze vereniging steeds sterker wortelt in onze 
samenleving. 
 
Aanmeldingen voor een lidmaatschap kunt u doen via een aanmeldingsformulier en via onze website. In 
het Contactblad zit een cadeaubon, laten we daar gebruik van maken en als presentje geven aan 
geïnteresseerden. Ook een jeugdlidmaatschap van € 10,00 bestaat tot de mogelijkheden. Een prima idee bij 
een verjaardag of bijzondere gelegenheid. 
Als waardering voor wanneer u een lid aanbrengt, ontvangt u een dvd naar keuze uit de collectie van de 
Historische Vereniging. 
 
Onze vereniging heeft al veel leden, maar het is van heel groot belang dat we meer leden krijgen. Gezien 
de (financiële) positie van de gemeente, die door de landelijke overheid beperkingen krijgt opgelegd, maar  
die ons wel een bijzonder warm hart toedraagt, wordt het steeds van groter belang dat we met meer leden 
veel sterker staan. Want meer leden geeft meer kracht! 
 
Kunnen we op elkaar rekenen? 
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 0180-618142 – info@historischbarendrecht.nl – www.historischbarendrecht.nl 
 

Algemene informatie: mw. J.W.M. Verboom 
 

Openingstijden  
Archieven Oud Barendrecht elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur; 

  elke dinsdag van 10.00 tot 15.30 uur op afspraak, mw. De Bruijn 
Genealogie elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur 
Tentoonstellingen elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur; 
 elke derde zaterdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur 
Afgifte goederen elke dinsdag van 10.00 tot 15.30 uur 
 
Bestuur 
Voorzitter D. Mooyaart  
Secretaris mw. J.W.M. Verboom-van Geenen  
Penningmeester J.E.J. Blinde jr  
Leden mw. M.H. de Bruijn-Veenman  
 W. van Helden  
 J. Kooy  
 mw. J.P. Schaap  
 J. Verschoor  
 

Ledenadministratie 
 mw. N. Verschoor  

Contactpersonen werkgroepen 
 

Archieven Oud Barendrecht en Genealogie 
 mw. M.H. de Bruijn-Veenman      
 mw. J.P. Schaap     
 F. van Heest    
 

Barendrecht van vroeger op ansicht, foto en film 
Algemeen A.G. van de Garde   
 T.D. van Wijk    
Digitaal fototeam P. Slinkert    
 J. Verschoor    
Films B. Romeijn  
 

Bibliotheek en Archief 
 C.W. Vermeer    
 

Bodemonderzoek 
Algemeen T.C. Blinde    
 

Beheer vondsten en documentatie 
vóór 1995:  mw. C.G. Ratsma-Stouten    
na 1995:  L. Louwerse    
 

Monumentenzorg 
 J. Kooy   
 

Nieuws- en Advertentieweekblad De Schakel 
 mw. N. den Otter    
 

Restauratie en onderhoud 
 A. den Otter    
 

Tentoonstellingen 
 mw. J.W.M. Verboom-van Geenen  

Voorwerpen 
 W.M. Groenenboom  

Website-beheer 
 P. Dreef (Dreef-IT)  
 



 

 

Doe eens een lidmaatschap cadeau! 
Wilt u een jarige vriend of familielid eens een bijzonder geschenk geven? 

Doe dan een jaar lidmaatschap van de Historische Vereniging Barendrecht cadeau! 
 

Vul onderstaande gegevens in en stuur deze bon naar: 
Historische Vereniging Barendrecht, Dorpsstraat 150a, 2992 BE  Barendrecht 

Het mag ook per e-mail: info@historischbarendrecht.nl 
  

Gegevens nieuw lid  Uw gegevens 
Naam:   Naam:   
Adres:   Adres:   
Plaats:   Plaats:   
Telefoon:   Telefoon:   
Geboortedatum:   (i.v.m. subsidie) 
 

□  Kruis dit aan, als u het op prijs stelt het nieuwe lid zijn eerste exemplaar van het Contactblad zelf te geven. 

U ontvangt dan de eerstkomende uitgave van het Contactblad op uw adres. 

 
 

  

 

Witter-Elektrotechniek 

Koolmees 29 
2986 VB Ridderkerk 

 
Telefoon: 0180 - 423382 
Mobiel: 06 - 22395062 

 

 


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Voor inlichtingen: 
 

Nel Verschoor 
Tel. 0180-617962 

 

n.verschoor3@kpnplanet.nl 
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